
Ik weet niet wie de naam “Taalhuis” heeft bedacht. Maar het is een mooie naam.
Het is een combinatie van twee belangrijke dingen: taal en huis.

Taal is belangrijk. Met taal kun je praten met mensen. Je kunt vertellen wat je voelt.
Je kunt contact maken met anderen. Taal helpt je om uit je eigen wereld te komen

en in de echte wereld te stappen.

Toen ik naar Nederland kwam, kende ik de taal niet. Alles was nieuw. Ik begreep mensen niet.
Ik kon niet praten. Ik was alleen en bleef  vaak thuis.

Buiten was alles vreemd.
Ik voelde mij stil, zonder stem.

Ik zag alleen beelden, zonder betekenis.

Toen kwam het Taalhuis in mijn leven. Het Taalhuis gaf  mij hoop.
Het werd een thuis voor mij.

Ik vond daar mensen die geen familie van mij waren, maar toch voelde het als familie.
Iedereen had hetzelfde doel: samen praten, samen leren, samen leven.

Het Taalhuis werd mijn tweede huis.
Ik ontmoette mensen uit andere landen, met andere culturen en ideeën.

Toch begrepen we elkaar.
Zoals een dichter uit mijn land zegt:

Wij zijn allemaal delen van één lichaam – het lichaam van de mensheid.

Ik ben dankbaar voor het Taalhuis.
Daar leerde ik mezelf  beter kennen.

Ik leerde van mezelf  te houden, ook van mijn nieuwe leven als migrant.
Ik was niet meer alleen.

Nu is het mijn beurt om iets terug te geven.
Ik wil anderen helpen.

Ik wil zeggen: je bent niet alleen.
Ik was ook bang, maar samen kunnen we verdergaan.

Daarom ben ik trots dat ik taalvrijwilliger ben.
Taal is voor mij alles.

Met taal kun je contact maken, jezelf  laten zien, en de wereld begrijpen.

Taal is het mooiste wat een mens heeft.

Ik wens jullie allemaal – en mijn lieve Nederland – het allerbeste

Solmaz Rezaei, 3 juni 2025


